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Echt leven? - Dat is er!
door Arie van der Stoep

Verlang je ook naar echt leven? Dat is er! Zoek het alleen wel op de juiste plaats. Dat is: bij

degene die zelf het leven is en die dus zelf echt leeft. Wie in Hem, in Jezus, gelooft, heeft Hem. En

heeft dus echt leven, leven dat eeuwig is en nooit stuk kan gaan. (1)

Zul je dan geen vervelende dingen meer meemaken? Dat kan ik niet beloven. Maar als dat leven in je is

en het groeit, zal het tot een kracht, rijkdom en diepte in je worden, die alles overwint. Stromen van

levend water, dus van echt leven, zullen uit je binnenste vloeien. Zelfs de dorst van anderen naar echt

leven zal erdoor kunnen worden gelest. (2) Zo sterk en echt is dat leven. Fantastisch, dat jij een bron van

leven kunt worden. Zoiets kan alleen God doen!

Er is één voorwaarde: geef je aan Hem over, geef Hem de leiding over je leven. Laat het leven toe! Dit

geldt voor elk mens, christen of niet.

Ingrijpende verandering

Dat leven brengt je ook een perspectief dat je nergens anders vindt. Het houdt niet alleen nooit meer

op, maar zal op een later tijdstip tot nog grotere, ja, tot totale volheid komen. Want nu ondervindt het

nog de beperkingen van de mens die wij op dit ogenblik zijn. We doen nog dingen fout en er lopen

dingen verkeerd door onze lichamelijke en psychische kwetsbaarheid (al geven we die misschien niet

graag toe).

Er komt echter een moment waarop dit allemaal verandert. Op dat moment zal ieder die dan al

gestorven is, maar daarvóór echt leefde, terugkomen uit de dood. Hij zal leven. En zijn leven zal

volmaakt leven zijn, zonder beperkingen. En wie dan nog niet gestorven is, maar echt leven heeft, zal

een plotselinge en ingrijpende verandering ondergaan. Ook Hij zal een volmaakt en voluit levend mens

zijn. (3)

Wat geen oog heeft gezien

Heel dat moeizame, kwetsbare bestaan van nu zal op dat moment afgedaan hebben. En we zullen

leven zoals we nog nooit hebben geleefd. Wat een schoonheid, wat een kracht, wat een vreugde en

wat een liefde zal dat zijn! Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, (4) wordt dan

werkelijkheid. Dat is voor ieder die het Leven nu al heeft gevonden. Dat is een toekomst die geen mens

zou hebben kunnen verzinnen.

Die toekomst wens ik je van ganser harte toe! Ik kan alleen maar zeggen: Ga vooral naar de juiste

plaats!

Lees ook: ‘Komt de christen voor Gods troon?’ Info hier ...

Uit de Bijbel:

(1) 1 Johannes 4:11-12.

En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon

heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.



(2) Johannes 7:38 + Johannes 4:14.

(Jezus riep:) Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste

vloeien.

Wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het

water, dat Ik zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven (=

dat voortdurend opwelt en eeuwig leven meedeelt - AvdS).

(3) 1 Korintiërs 15:51-52.

Zie, ik deel u een geheimenis mee. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd

worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen

onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

(4) 1 Korintiërs 2:9.

... Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat

God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.
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